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Nieuwsbrief Maaskant Open Grenzen

Rotterdam, 1 mei 2026

Bij de diensten

Zondag 3 mei 2026

09.00 uur: Voorganger ds let Buijser.
We lezen Deuteronomium 6: 20-25 en Johannes 14: 1-14.
Organist is Wiecher Mandemaker.

10.30 uur: Voorganger ds Nette Falkenburg.
We lezen Deuteronomium 6: 20-25 en Johannes 14: 1-14.
Organist is Wiecher Mandemaker.

19.00 uur: Jom HaSjoa Herdenkingsdienst.

Dinsdag 5 mei 12.15 uur Alledagkerk. Voorganger ds Hans van Walsum.

ledere vrijdag 12.30 uur: Gebed voor Vrede en Verzoening
in verbondenheid met Coventry

Activiteiten komende week

Geen activiteiten.




Uit de gemeente en verdere berichten

Sluiting Laurenskerk

MEI 2026

Vrijdag 1 mei GESLOTEN
Zaterdag 2 mei GESLOTEN
Vrijdag 8 mei GESLOTEN
Zaterdag 9 mei GESLOTEN
Donderdag 14 mei GESLOTEN van 13.30-17.00 uur
Vrijdag 15 mei GESLOTEN
Vrijdag 22 mei GESLOTEN
Woensdag 27 mei GESLOTEN
Vrijdag 29 mei GESLOTEN
Zaterdag 30 mei GESLOTEN

Jom HaSjoa herdenkingsdienst

Op zondagavond 3 mei 2026, om 19 uur, is in de Laurenskerk de jaarlijkse Holocaust
herdenking. In een dienst, georganiseerd door het Sjoa Beraad, herdenken we dan de
Jom ha Sjoa, de Dag der Vernietiging: de vernietiging van het getto in Warschau in
1943, en de vernietiging van de duizenden Joden uit Nederland en Europa door de
nazi’s.

In het Sjoa Beraad werken Joden en christenen samen; een kostbare samenwerking in
deze verwarrende tijden. Natascha van Weezel heeft toegezegd te komen spreken.

Noemen van 7.000 namen

Onder de slachtoffers van de holocaust zijn meer dan 7.000 Joden uit Rotterdam en
van de Zuid-Hollandse eilanden. Op zondag 3 mei worden hun namen genoemd.
Daarmee leven zij voort in onze stad.

Het lezen van de namen gebeurt op het plein voor de Laurenskerk, op het
Stadspodium. De eerste namen worden gelezen om 05.00 uur, de laatsten om 18.30
uur. Aansluitend is dan de herdenkingsdienst.

U bent van harte uitgenodigd voor deze, ieder jaar weer indrukwekkende,
bijeenkomsten.

er bestaan geen
onwettige mensen

il

er bestaan
onmenselijke wetten

236° wake bij Detentiecentrum Rotterdam
zondag 3 mei 2026, 16:00 uur
Portelabaan 7 I

Gastspreker: Mark Akkerman,

onderzoeker bij Stop Wapenhandel




Schrijf mee aan de namen van 14 mei

Op zondagmiddag 10 mei ben je tussen één en vijf van harte welkom in de Laurenskerk om
samen de lijst met namen van de bombardementslachtoffers weer compleet te maken.

In 2022 is na uitgebreid onderzoek van Stichting Voorouder en stadsarchief Rotterdam een
complete lijst van 1183 namen vastgesteld van dodelijke slachtoffers die tussen 10 en 14 mei in
Rotterdam gevallen zijn door oorlogshandelingen en het noodlottige bombardement op 14 mei.
Al deze namen zijn toen voorgedragen in de Laurenskerk in het bijzijn van slachtoffers en
nabestaanden.

Ter gelegenheid hiervan is elke naam toen op een afzonderlijke steen geschreven. Elk jaar,
tijdens de interreligieuze gedachtenisbijeenkomst op 14 mei, worden deze stenen op de treden
van het koor gelegd.

In de loop der jaren zijn enkele hiervan door nabestaanden meegenomen als aandenken. Dit
jaar willen we voor de aankomende herdenking de stenen weer aanvullen, zodat de namenlijst
weer compleet is. Ook zijn uit onderzoek weer nieuwe namen naar voren gekomen. Schrijf mee
zodat we op 14 mei weer een volledige lijst hebben van alle mensen die bij de aanval op
Rotterdam in mei 1940 zijn omgekomen.

Zie ook https://voorouder.nl/namen-slachtoffers-10-14-mei-1940-rotterdam

Lintje voor Dideri

Vrijdag 24 april ontving Dideri Mattijsen in een feestelijke setting, uit handen van burgemeester
Carola Scholten een lintje voor al haar vrijwilligers werk.

Zij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vakantie

Vanaf zaterdag 25 april t/m maandag 4 mei ben ik wegens vakantie afwezig. Voor pastorale
vragen kunt u contact opnemen met Corry van Eekeren of de kerkenraad.

Hartelijke groet, Joas van der Schoot

Tentoonstelling Levenslijnen
5 tot en met 17 mei
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Levenslijnen:
Queer verhalen in beeld

In alle vrijheid kunnen zijn wie je bent en wie je wilt zijn. Dat is de boodschap van een
tentoonstelling die van 5 tot en met 17 mei in de Laurenskerk is te zien. Aan de hand van tekst
en beeld voert de expositie je langs opvallende momenten in het leven van queer personen —
in de wereld, Europa en Nederland — en laat zo zien hoe lokale en mondiale geschiedenissen
met elkaar verweven zijn.

De laatste tentoonstellingsdag is op IDAHOT, de ‘International Day Against Homophobia and
Transphobia’. Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit
officieel van de lijst met ziekten. Tot dat moment werd homoseksualiteit nog aangemerkt als
psychische aandoening. Sinds 2005 wordt deze dag jaarlijks gevierd.

De tentoonstelling maakte eerder deel uit van het minifestival ‘Levenslijnen — queer verhalen in
beeld’, dat in november 2025 in Breda plaatsvond. In een mooie samenwerking brengen
BredaPhoto en Pride Photo deze tentoonstelling nu naar Rotterdam, in de betekenisvolle
periode tussen de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en IDAHOT.


https://voorouder.nl/namen-slachtoffers-10-14-mei-1940-rotterdam

Neem deel aan de Laurensfoyers
De jaarlijkse Laurensfoyers zijn een ideale mogelijkheid om elkaar buiten de kerkdienst bij een
lunch of diner bij iemand thuis met een goed gesprek te ontmoeten. Het thema voor de
Laurensfoyers van dit jaar is ‘Ritmes in het leven’. Wat zijn jouw dagelijkse rituelen? Wat zijn
rituelen die jou raken? De middagen en avonden worden geleid door onze predikant
ds Harold Schorren.
Je kunt je aanmelden voor één van de volgende foyers:
e Donderdag 7 mei 2026 van 18.30 uur - 22.00 uur met diner bij Marianne en Herman
Amelink in Rotterdam (Kralingen-De Esch)
e Dinsdag 12 mei 2026 van 18.30 uur - 22.00 uur met diner bij Esther en Marcello van der
Meer in Rotterdam Centrum
e Donderdag 21 mei 2026 van 11.30 uur — 14.00 uur met lunch bij Dennis de Jong in
Zwijndrecht
e Woensdag 27 mei 2026 van 11.30 uur - 14.00 uur met lunch bij Peter Lems in
Nieuwerkerk a/d IJssel.
Je bent van harte uitgenodigd! Je kunt je voor één van de bijeenkomsten opgeven via
onderstaand e-mailadres. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding krijg je
later een mail met de adresgegevens van de gastgever(s).

Hartelijke groet namens de pastorale werkgroep, Anneke van Mansum,
Mail: avmansum@kpnmail.nl

Cursus Filosofie van de Vriendschap

De Filosofiegroep Rotterdam organiseert de cursus Filosofie van de Vriendschap

op 7, 21 en 28 mei? Hoe en wat denken Aristoteles, De Montaigne en Kant over vriendschap?
En wij? En jij? Bij de Filosofiegroep Rotterdam in Blijdorp.

Kosten € 40,00. Aanvang 20.00 uur. Aanmelden via Jan.deBas1964@gmail.com.

Graag tot 7 mei.

Groetjes Jan de Bas

Zaterdag 9 mei, 13:30 uur: Serve the city @ Open Huis Crooswijk

Alvast voor in de agenda:

In Open Huls Crooswijk

14mei
6t/m 16 mei Plantjes uitdelen en afvalprikken
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Dinsdag 12 mei, 17:00 uur: Straatdiner ETHOS-telling 12 mei

Op dinsdag 12 mei 2026 doet Rotterdam voor het eerst mee aan de ETHOS-telling: een
landelijke telling die inzicht geeft in dak- en thuisloosheid. Op één dag tellen organisaties in de
hele stad mee om beter zichtbaar te maken hoe groot en divers deze groep is. Je leest er meer
over op de website van de gemeente.

Om de dag samen te markeren nodigen we je van harte uit voor een het ledereen Telt Mee
Straatdiner op het Schouwburgplein. Vanaf 17:00 tot 19:30 uur is er eten, muziek, sprekers en
ruimte voor ontmoeting en verhalen over dak- en thuisloosheid. Een moment om samen stil te
staan, ervaringen te delen en te laten zien hoeveel mensen en organisaties zich betrokken
voelen.


mailto:avmansum@kpnmail.nl
mailto:Jan.deBas1964@gmail.com
https://pauluskerk-rotterdam.email-provider.eu/link/lsn3ts0gk1/8waxr7l3xn/dyrteti9rh/tbwj6ayuz8/juj4qhc3kh?lp-t=1776171619

Het straatdiner is er voor iedereen die heeft meegeteld, voor mensen die dak- of thuisloos zijn of
zijn geweest, en voor alle Rotterdammers die zich betrokken voelen. Schuif aan, ontmoet en
praat mee.

Meer informatie volgt — zet de datum alvast in je agenda!

Het straatdiner wordt georganiseerd door de Pauluskerk, met ondersteuning van onder anderen:
Alliantie Tante Sjaar, Antes, Binnenslapers, De Hoop, De Ontmoeting, Humane Zorg, Nico
Adriaans Stichting (NAS), Stichting Corridor, Stichting Humanitas, Leger des Heils Rijnmond
Zuidwest, Stichting Maaszicht.

Locatie: Schouwburgplein, Rotterdam

Rotterdamse Mini Camino — Liefde in de stad
Zaterdag 16 mei 2026

Op zaterdag 16 mei organiseert RotterdamRijker samen met het Stadsklooster Rotterdam de
Rotterdamse Mini Camino: een inspirerende pelgrimstocht van circa 20 kilometer door stad en
groen.

Het thema is ‘Liefde in de stad’ — liefde voor elkaar, voor Rotterdam en als kracht die verbindt
en richting geeft. Onderweg zijn er momenten van bezinning en stilte.

De dag start en eindigt bij de Prinsekerk en wordt afgesloten met een viering en gezamenlijke
maaltijd.

© Start: 10.00 uur (inloop vanaf 9.30)
£ Deelname: €40,- incl. maaltijd

Meer informatie en aanmelden: www.rotterdamrijker.nl
(max. 80 deelnemers)
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INSPIRERENDE WANDELTOCHT
DOOR ROTTERDAM MET DINER

KOM MET ONS OP REIS!

wandeftocht van

e op een
‘ongeveer 20 kilometer, geinspireerd op de beroemde
‘Camino Santiago de Compostella. Het belooft een

Column Het klooster van Mafra

Ik ben een weekje op vakantie in Portugal, in een dorpje aan de kust, een uurtje ten
noorden van Lissabon. We bezochten onder andere een aantal prachtige middeleeuwse
kloosters, maar ook het grote franciscanenklooster van Mafra, dat aan het begin van de
18e eeuw werd gebouwd in opdracht van de Portugese koning Jo&o V, als vervulling van
een gelofte na de geboorte van een erfgenaam. Het is nogal een opzichtig en
megalomaan gebouwencomplex, paleis, basiliek en klooster ineen. Het is ook een
onversneden koloniaal project, mogelijk gemaakt door goud en rijkdommen uit Brazilié.
José Saramago, een eenzame atheist in het nogal katholieke Portugal (zaterdagavond
zat hier de lokale parochiekerk vol, maar misschien was er iets bijzonders aan de hand),
schreef er een roman over, Memoriaal van het klooster (1982). Ik ben op ongeveer twee
derde, en het is een fantastisch boek. De eindeloze zinnen en bijzinnen in de typische
vloeiende stijl van Saramago zitten vol ironie, humor en diepzinnige vragen over het
leven, mensen, en God. Misschien niet erg orthodox, maar toch een bijzonder religieus
boek voor een atheist, in de beste zin van het woord.

Joas van der Schoot


http://www.rotterdamrijker.nl/

TOT SLOT

Huis van stilte

Laat ons een huis van stilte bouwen
met muren van liefde

en een dak van vrede

met kamers vol blijdschap

en een tuin

een tuin

met wat licht

en wat schaduw,

met wat zingende vogels

en een sluimerende kat op het pad.

Laat ons een huis van liefde bouwen
met muren van begrip

en een dak van vertrouwen

en een erf om te zonnen

en kamers,

kamers

om in te verdwijnen,

elkaar te zoeken,

elkaar te vinden.

Laat ons een huis van stilte bouwen.

Tsjits Peanstra 1924-2014
(hangt in de kloostergang van klooster Westerh(s)

Colofon

Deze nieuwsbrief werd gemaakt door Annelies Verhagen, Ineke Overdijkink en Corry
van Eekeren.

De predikantskamer in de Hofdame is bereikbaar via de mail:
mkog@kerkenindelaurens.nl
Op vrijdagen van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur is er iemand aanwezig.

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds Joas van der Schoot
(06 38369640) of mw. Corry van Eekeren-Dolk (06 15211543).

De wijkgemeente kan niet bestaan zonder giften van gemeenteleden. Uw bijdrage voor
de wijkkas is welkom op NL 76 INGB 0000 7665 04

Kerken in de Laurens | Maaskant Open Grenzen
Grote Kerkplein 27 | 3011 GC | Rotterdam www.kerkenindelaurens.nl |
mkog@kerkenindelaurens.nl
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