Nieuwsbrief Maaskant Open Grenzen

Rotterdam, 3 april 2026

Bij de diensten

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag

14.30 uur: Kruiswegviering.
Voorganger ds Harold Schorren.
Organist Hayo Boerema.

19.30 uur Avondwake.
Voorganger ds Harold Schorren.
Organist Hayo Boerema.
Laurenscantorij 0.l.v. Wiecher Mandemaker.

19.00 uur Viering Doopsgezinde Gemeente in Kapel Gebouw de Heuvel

Zaterdag 4 april, Stille zaterdag
12.30 uur Grafwake.
Voorganger ds Harold Schorren.
22.30 uur Avondwake. Dienst van Schrift en Tafel.

K|ENR EEEN Voorganger ds Harold Schorren.
| AURENS Organist Hayo Boerema.

Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker

Zondag 5 april, Pasen

09.00 uur:  Geen vroegdienst.

10.30 uur:  Gezamenlijke viering MKOG en Laurenspastoraat.
Voorgangers ds Joas van der Schoot en ds Harold Schorren.
Organist Hayo Boerema.
Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker.

17.00 uur Middagviering De Samaritaan
Voorganger ds Jan Reijm.

19.00 uur Geen dienst.

Maandag 6 april, Pasen

10.00 uur Ochtendviering De Samaritaan.
Voorganger ds René van Loon.

Dinsdag 7 april 12.15 uur Alledagkerk. Voorganger ds Harold Schorren.

ledere vrijdag 12.30 uur: Gebed voor Vrede en Verzoening
in verbondenheid met Coventry




Activiteiten komende week

Donderdag 9 april gaat de Filmclub weer naar de film. Annelies Verhagen zal
nog melden welke film het zal worden.

Uit de gemeente en verdere berichten

Sluiting Laurenskerk

APRIL 2026

Woensdag 8 april GESLOTEN van 14.00-17.00 uur
Donderdag 9 apiril GESLOTEN

Zaterdag 11 april GESLOTEN van 15.00-17.00 uur
Vrijdag 24 april GESLOTEN van 15.00-17.00 uur
Zaterdag 25 april GESLOTEN

Palmpasenstokken maken

Terwijl de we in de kerk luisterden naar een prachtige uitvoering van de Mattheus-
passie, maakten 12 kinderen in de kindernevendienst Palmpasenstokken. Het was
erg gezellig!




Wake bij het Detentiecentrum

er bestaan geen
onwettige mensen

Il

er bestaan
onmenselijke wetten

235% wake bij Detentiecentrum Rotterdam
zondag 5 april 2026, 16:00 uur

Portelabaan 7 - 3045 AT Ratterdam

Gastspreker: Lisette Magis,

trotse onderstromer bij Bakkers- en Bou rkplaats

Donderdag 9 april 19:00 uur Wake voor vrede & gerechtigheid in de
Palestijnse gebieden

Wakes voor vrede & gerechtigheid
in de Palestijnse gebieden

Veel mensen zijn geraakt door het leed in de Palestijnse gebieden.
Kerken in Rotterdam en omgeving kunnen niet wegkijken van
deze mensenrechtenschendingen. Daarom is er elke donderdag
een wake of gebedsdienst: een moment van stilte en
verbondenheid.

DATUM LOCATIE ADRES
2 april Geen wake i.v.m. Witte Donderdag)

9 april 19:00 BMVier (Delfshaven) Burg. Meineszstraat 4
16 april 19:00  Hoflaankerk (Kralingen) Oudedijk 2
23 april 19:00  Oosterkerk (Capelle) De Vallei 2
Capelle a/d lJssel
30 april 19:00  Prinsekerk (Blijdorp) Schepenstraat 69




Sjoa Herdenking

Op 3 mei a.s. vindt de jaarlijkse Sjoa* herdenkingsbijeenkomst plaats in de Laurenskerk
om 19.00 uur.

Voor het 42ste jaar organiseert het Sjoa beraad Rotterdam deze herdenking.

Natascha van Weezel, documentairemaakster en schrijfster van het boek: Hoe houd je je
hart zacht?, komt in de herdenkingsdienst spreken. We nodigen u van harte voor deze
herdenkingsdienst uit.

7.000 Namen noemen

Het Sjoa Beraad Rotterdam organiseert dit jaar voor het vierde jaar dat 7.000 Namen
worden genoemd vanaf het Stadspodium, op 3 mei a.s. Het zijn de namen van de 7.000
Joden uit Rotterdam en van de Zuidhollandse eilanden die vanuit Rotterdam zijn
weggevoerd en vermoord in de nazi-kampen. Het noemen van de namen loopt van 05.00 -
18.00 uur.

Wilt u ook ongeveer 70 namen noemen, stuur dan voor 5 april a.s. een mail naar
info@sjoaberaadrotterdam.nl.

In het Sjoa Beraad Rotterdam werken Joden en christenen samen, en dat is een kostbare
samenwerking in deze verwarrende tijden. We zoeken met deze vormen van herdenking
de verbinding tussen joden, christenen, moslims, humanisten en andere
geloofsgemeenschappen en verschillende organisaties in onze stad.

*Jom ha Sjoa, de Dag der Vernietiging, is een internationale dag die herdenkt dat het
joodse ghetto van Warschau op de 27ste Nissan werd leeggeruimd door de nazi's. In
diverse steden in Nederland en de wereld wordt deze dag herinnerd. Sinds 1984 ook in
Rotterdam. We herdenken dan het leed van oorlog en dat onze mede-Rotterdammers zijn
weggevoerd.

www.sjoaberaadrotterdam.nl

KvK 90004612

Bankrekening NL29 INGB 0102 6333 55
ANBI 8651 80 192

Sjoa Beraad
Rotterdam

Zondagmiddag in de Laurens

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de zondagmiddagen in de Laurenskerk.

ledere zondag zijn er tenminste drie diensten in de Laurenskerk. Maar tussen 13.00 en
17.00 uur is de kerk gesloten. Daar gaat verandering in komen. We hebben de
mogelijkheid om de deuren te openen en belangstellenden welkom te heten in de citykerk
van Rotterdam.

Het plan
We willen met ingang van 7 juni a.s. iedere zondag twee kerkelijke vrijwilligers in de
Laurens hebben die
e Rotterdammers en toeristen welkom heten in het iconische kerkgebouw
o informatie kunnen geven over het kerkelijk leven in onze stad (info-stand)
e een gesprek willen voeren met bezoekers die vragen hebben of een pastoraal
gesprek willen

Voor echte pastorale problemen zijn de voorgangers op afroep beschikbaar. Er is altijd een
beheerder in de kerk aanwezig die zorg draagt voor veiligheid en ook BHV-er is.

Daarnaast gaan we een lichte programmering aanbieden van hooguit een uurtje. Daarbij
denken we aan concerten van Codarts-studenten, optredens van migrantenkoren en grote
Bijbelse verhalen voor jong en oud door een ervaren verteller. Maar ook hierbij word je als
vrijwilliger nauw betrokken.


mailto:info@sjoaberaadrotterdam.nl
http://www.sjoaberaadrotterdam.nl/

Geef je daarom op als vrijwilliger. Met een team van ongeveer 16 mensen heb je eens in
de twee maanden dienst.

De coordinatie van het geheel ligt bij de citypastor ds. Harold Schorren.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem contact met hem op.
contact@citypastor010.nl

06 15 195 149

Orgelklanken in de Laurenskerk

De Laurenskerk presenteert het orgelprogramma van 2026 met orgelgrootmeesters
concerten, de vrij toegankelijke orgelpauzeconcerten en de amateurorgeldagen.

Met dit veelzijdige programma brengt de kerk het monumentale transeptorgel tot leven
voor zowel liefhebbers als nieuwsgierige voorbijgangers.

Het monumentale transeptorgel van de Laurenskerk is een van de bijzondere muzikale
schatten van de kerk.

Waar het Marcussen hoofdorgel (in restauratie tot midden 2027) de ruimte met
majestueuze kracht vult, heeft het transeptorgel een meer directe, heldere en intieme
klank.

Orgelgrootmeesterconcerten

Tijdens de orgelgrootmeesters concerten spelen gerenommeerde (inter)nationale
organisten.

Zij laten het monumentale transeptorgel in al zijn klankkleuren horen, van verstilde barok
tot romantisch repertoire en hedendaagse composities.

Elk concert biedt een unieke muzikale reis waarin virtuositeit, bezieling en de rijke
akoestiek van de kerk samenkomen.

Orgelpauzeconcerten

Naast de avondconcerten organiseert de Laurenskerk wekelijks, gratis toegankelijke,
orgelpauzeconcerten op dinsdag.

Deze laagdrempelige concerten bieden bezoekers de kans om midden op de dag te
genieten van een half uur live orgelmuziek.

Ideaal voor een inspirerende onderbreking van werk, studie of een bezoek aan de
binnenstad. De toegang is gratis.

Amateurorgeldagen

De Amateurorgeldagen geeft de (amateur)organist de unieke gelegenheid om het
prachtige transeptorgel te bespelen.

Of je nu beginner bent of gevorderd amateurorganist: iedereen is welkom om muziek te
laten klinken in deze bijzondere, monumentale ruimte.

Matthijs van der Wilt, muzikant, organist, pianist en componist. is als registrant aanwezig.
De opbrengst komt volledig ten goede aan de restauratie van het Marcussen hoofdorgel.

Met dit programma onderstreept de Laurenskerk haar rol als muzikaal hart van de stad en
als plek waar monument, muziek en ontmoeting samenkomen.

Praktische informatie:

Orgelgrootmeesters concerten
¢ Datum: 14 april met Manuel Tomadin,
Datum: 21 april met Hayo Boerema
Datum: 28 april met Elske te Lindert en Johan van der Linden
Tijd: 20:00 tot 21:15 uur
Locatie: Laurenskerk Rotterdam
Tickets: verkrijgbaar via de website en aan de deur
Prijs: Normaal € 9,50/ CJP tm 26 jaar € 5,00/ tm 12 jaar gratis


mailto:contact@citypastor010.nl

Orgelpauzeconcerten
e Datum: vanaf 5 mei t/m 29 september 2026
Tijd: 12:45 tot 13:15 uur
Locatie: Laurenskerk Rotterdam
Prijs: gratis toegang, collecte achteraf

Amateurorgeldagen
e Datum: woensdag 6 mei en donderdag 7 mei 2026
Tijd: 11:00 tot 16:30 uur en donderdag 19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Laurenskerk Rotterdam
Prijs: €50,- per deelname, voor een half uur
Aanmelden via: Inschrijving amateurorgeldagen mei 2026
Meer informatie: Amateurorgeldagen 2026 - Laurenskerk Rotterdam

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:
Ingrid van Meggelen,

cultuur@laurenskerk.nl,

010-4131494

Column Wat gedachten over Paasliturgie en preken op Goede Vrijdag

In Haastrecht is de Hervormde Gemeente waar ik vier jaar geleden predikant werd begin dit
jaar formeel gefuseerd met de lokale Gereformeerde Kerk. De drie dagen van Pasen hebben
door die fusiegeschiedenis een eigen karakter. De vieringen op Witte Donderdag en de
Paaswake vinden al jaren plaats in de hervormde kerk, de viering op Goede Vrijdag in de
gereformeerde kerk. De Witte Donderdag lijkt vrij sterk op de Witte Donderdagviering zoals
we die bij Maaskant Open Grenzen gewend zijn. De Paaswake lijkt denk ik wel aardig op de
Paaswake zoals deze bij het Laurenspastoraat wordt gevierd, met het binnenbrengen van
de nieuwe Paaskaars, lezingen, liederen, en een doopgedachtenis — al zal het misschien
iets eenvoudiger zijn, we stoken in Haastrecht geen vuurtje in de kerk bijvoorbeeld. Daarmee
staan de vieringen op donderdag en zaterdag zeg maar in de ‘oecumenische’ traditie.

Daar tegenover heeft de viering op Goede Vrijdag juist een vrij klassieke calvinistisch
karakter: liederen, lezingen, preek, gebeden, maar alles wat meer ingetogen dan op zondag.
En eigenlijk dezelfde opzet van een zondagochtenddienst van Maaskant Open Grenzen dus.
Maar die vorm is dus anders dan de doorsnee oecumenische viering op Goede Vrijdag, met
vaak elementen als een evangelielezing als een soort hoorspel, een kruishulde en
kruismeditatie — en ook anders dan hoe sommige vrijzinnige gemeenschappen tegenwoordig
Goede Vrijdag vieren, met vaak lossere vormen en veel stilte.

Dat is allemaal misschien een beetje voor de liefhebber, maar wat ik wel het delen waard
vind op deze plek, is dat ik merk dat ik juist op Goede Vrijdag die klassieke woorddienst wel
heel erg en ook steeds meer waardeer. Alle liturgische vormen op Goede Vrijdag kunnen
voor mij soms ook voelen (en dat doet het ongetwijfeld geen recht zeg ik erbij) als een excuus
om maar zélf niets over Goede Vrijdag te hoeven zeggen, over dat kruis, en de mens Jezus
die eraan hangt. De preek op Goede Vrijdag is een preek die me vaak veel moeite kost,
maar dat is misschien ook wel precies de bedoeling. Het is een ongemakkelijk verhaal,
confronterend, pijnlijk en aanstootgevend.

Joas van der Schoot

TOT SLOT
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4TbK_1-boJ7SKMjORG80JS1AKLKTcebq10ZGsFKBlujOzOw/viewform
https://laurenskerk.nl/evenement/amateurorgeldagen-2026/
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Voor mensen die naamloos

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,

verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,

weerklinken hier woorden,

God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:

wij dragen zijn naam.
Henk Jongerius
Liedboek 647

Colofon

Deze nieuwsbrief werd gemaakt door Annelies Verhagen, Ineke Overdijkink en
Corry van Eekeren.

De predikantskamer in de Hofdame is bereikbaar via de mail:
mkog@kerkenindelaurens.nl
Op vrijdagen van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur is er iemand aanwezig.

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met ds Joas van der Schoot
(06 38369640) of mw. Corry van Eekeren-Dolk (06 15211543).

De wijkgemeente kan niet bestaan zonder giften van gemeenteleden. Uw bijdrage
voor de wijkkas is welkom op NL 76 INGB 0000 7665 04
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Kerken in de Laurens | Maaskant Open Grenzen

Grote Kerkplein 27 | 3011 GC | Rotterdam www.kerkenindelaurens.nl |
mkog@kerkenindelaurens.nl
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